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Twisk Hauwert Oostwoud Midwoud Allen Samen 

     _____________________________________________________________________________ 

 
Zondag 14 april 2024 

 
Voorganger  : Chris van Andel 

Lector   : Ciska Groeneveld 

Organist  : Johan de Vries 

Collectedoel  : Voedsel- en Kledingbank 

Liederen  : Lied: Psalm 30: 1, 5  Lied: Psalm 139: 1  Lied 675: 1  Lied 944: 1, 3  Lied 641: 1, 3, 4 

  Lied: 634  Lied 415: 3   

Lezingen  : Lezing: Johannes 20: 19 – 29   

 

Bij de dienst 

 

Het thema van de dienst van zondagmorgen is “Geloven, de twijfel te boven” naar aanleiding van Johannes 20 : 

19 – 29. Wie kent er geen twijfel, zeker in onze tijd en cultuur vol onzekerheid? Velen gaan daarbij af op hun 

gevoel. Dat doet ons denken aan Jezus’ discipel Tomas. Maar kan ons gevoel ons zekerheid geven? Het gevoel 

dat God bestaat? En als we zijn aanwezigheid niet voelen, is Hij er dan ook niet? Een heel oude vraag die nog 

altijd actueel is. Hopelijk krijgen we zondag een te overwegen antwoord op die vraag, misschien wel het 

antwoord. Welkom! 

 

 

Lieve mensen, 
 

Op donderdag 9 mei is het Hemelvaartsdag.  

Dan willen wij er een gezellige dag van maken, met hulp van jullie natuurlijk.  

 

Met een korte dienst van Jantina, daarna koffie of thee met iets lekkers, dan een verrassingselement(????) en 

daarna een heerlijke lunch. 

 

De intekenlijst ligt zoals gewoonlijk weer op het tafeltje bij de Ark. 

Wij hopen dat 1 lijst te weinig is !!! 

 

Groetjes van Cobie en Ida 

 

 

Informatie volgende dienst op 21 april 2024: 
 

Voorganger : Jantina de Ruiter  

Lector   : Carla Benjamins 

Organist  : Johan de Vries 
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Collectedoel diaconie 

 

De diaconale collecte is voor de voedsel en kledingbank. 

De diaconale collecte is voor de voedsel- en kledingbank. Beide organisaties zijn particuliere stichtingen, niet 

gesubsidieerd en onafhankelijk van overheden en andere organisaties. 

De gelden komen uitsluitend van donaties en giften. Deze organisaties 

werken uitsluitend met vrijwilligers. Er zijn geen betaalde krachten. De 

voedsel en de kledingbank richt zich op mensen die [tijdelijk] financieel 

niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien. 

Voor kinderen is een situatie van langdurige armoede slecht voor hun 

fysieke en psychische ontwikkeling Ondanks onze welvaart neemt de 

vraag naar hulp steeds meer toe en wordt de druk op de voedsel- en 

kledingbank steeds meer toe. Helaas neemt het aanbod voor de voedselbank af. Winkeliers kopen scherper in 

en verkopen tegen gereduceerde prijzen etenswaar waarvan de houdbaarheidsdatum bijna verloopt.  

Laten wij de voedsel en kledingbank ondersteunen door onze bijdrage te geven via de collecte of maak uw 

bijdrage over op rekeningnummer:  

 

NL88 RABO 0333 0073 28 t.n.v. diaconie gemeente Thomas. 

 

Meer informatie kunt u vinden op de website van de kledingbank, hartvoorhoorn.nl en voor de voedselbank, 

voedselbankwf.nl 

 

 

Lieve mensen, 

 
Mijn lieve Wim hield erg van cijfers en zeker als het te maken had met zijn leeftijd. Twee maal hetzelfde cijfer 

vond hij prachtig. Toen hij in de buurt van de 88 kwam wilde hij dat zo graag halen en dat is gelukt! Nu hoop ik 

die leeftijd, 29 april aanstaande, zelf te bereiken en heb daarom op zondag 28 april in onze kerk het Opmeers 

Vocaal Ensemble uitgenodigd. Zij zullen een mooi programma uitvoeren. Ik zou het heel fijn vinden om hier 

samen met jullie van te genieten. De aanvang is 15.00 uur.  

 

Uiteraard zal ik als bijna jarige trakteren! 

 

Ik hoop jullie allemaal te zien, lieve groet, Joke 
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De Boekentip 

 
Boekrecensie : DE ENGEL VAN SPAKENBURG 

Auteur  : WIM DUIJST. 

 

In levendige scenes en met veel oog voor detail vertelt Wim Duijst over twee vrouwen die 

elk op hen eigen manier worstelen met hun geloof. 

In Spakenburg ruikt het altijd naar boenwas en groene zeep. Naast het poetsen is het geloof 

een belangrijke vaste waarde in het typisch Nederlandse IJselmeerdorp. Zo ook voor het 

gezin Wijtman: vader Ruurd, moeder Mengsje en zoon Sjoerd leiden een rustig en gelukkig 

leven met elkaar. Maar dan raakt Mengsje in de ban van de zonde en bekering. In haar ogen 

keurt de Heere alle plezier af. Zwemmen en televisiekijken zijn uit de boze. Ze zegt hun ver- 

zekering op en trekt zwarte kousen aan. Sjoerd ziet met lede ogen aan dat zijn moeder steeds 

minder lacht en steeds geremder en depressiever wordt. 

Loulou weet hoe het er in de stad aan toegaat. Ze heeft een passionele liefde met een 

Spanjaard beleefd en het geloof kan haar gestolen worden. Na haar scheiding is ze bij haar 

vader ingetrokken. Samen hebben ze een stoffen- en fourniturenwinkeltje in het dorp. 

Haar vader wil haar maar al te graag aan geschikte huwelijkskandidaten koppelen om 

te zorgen voor het gewenste nageslacht. 

Ruurd doet zijn uiterste best om zijn vrouw tot inkeer te brengen, maar de afstand tussen 

hun beiden wordt als maar groter. Onderwijl brengt Loulou heel wat teweeg in het leven 

van Ruurd Wijtman. 

U kunt het boek reserveren bij een vestiging van de Westfriese Bibliotheken maar u kunt 

het ook lenen van ondergetekende. 

  

Foeke Engbrenghof 

0229-211677 

 

 

Onze Jarigen 

 
De jarigen t/m 21 april leest u hieronder. 

 

Elkaar bezoeken kan. Een kaartje of mailtje sturen kan altijd of even bellen!! U weet hoe dat gewaardeerd wordt, 

misschien heeft u er zelf ervaring mee. Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer, u kunt 

bellen/mailen naar Ina Metselaar-Bak (zie THOMAS-kerkgids Allen Samen). 

 

Een heel enkele keer gebeurt het dat ten onrechte een naam wordt vermeld, hiervoor onze welgemeende 

excuses. We doen er alles aan om dat te voorkomen. 

 

Onze hartelijke felicitaties zijn voor:  

 

 

 

 

 

 

l  
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Uitnodiging vanuit het Vierkant 
 

 

Uitnodiging 65+-middag 

 

Op woensdag 24 april 2024 

 

Vanaf 13.30 (inloop) tot 16.30 uur 

 

In de zaal van de Protestantse kerk te Wognum 

 
Beste mensen, 

 

De Taakgroep Diaconaat nodigt u van harte uit voor een gezellige ‘Plus-middag’ in onze kerk in Wognum, 

onder het genot van een kopje koffie of thee en een hapje en drankje. 

 

Onze Kerkrentmeester Peter van der Molen gaat vertellen over zijn vroegere werk bij Rijkswaterstaat. Daarbij heeft 

hij een en ander gezien en meegemaakt. Het zal met de nodige anekdotes gebracht worden.  

 

Wij hopen dat u bij deze gezellige en onderhoudende middag aanwezig kunt zijn. 

U mag ook een introducé meevragen. 

 

Wilt u hieraan deelnemen? 

Dan graag opgave vóór 17 april a.s. bij Ton Novotný, per telefoon 06-25512477 of per e-mail aan 

diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com  

 

Als u niet in staat bent om op eigen gelegenheid te komen dan kunt u worden opgehaald. Laat dat dan ook 

even weten, dan wordt het voor u geregeld. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Taakgroep Diaconaat van de Protestantse Gemeente “Het Vierkant” 
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AGENDA:  
 

Wo. 17 april  Vergadering Kerkenraad      14.00 uur 

 

Di. 23 april   Geloven Samen        10.00 uur 

Dijkweg 409, bij ds. Jantina de Ruiter thuis 

 

Wo. 24 april  Vergadering taakgroep erediensten     14.00 uur 

 

Vr. 26 april  Zin in Film, Woudrust       19.30 uur 

 

Alle vergaderingen/bijeenkomsten worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld. Wijzigingen, 

aanvullingen enz. betreffende de kerkelijke agenda, graag even een berichtje naar: ina-bak@hetnet.nl  

 

 

Ingezonden gebed 

 

Bron : Nieuwsbrief Petrus 

Auteur : Marco Batenburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed tussen de scherven 

 

God van liefde en trouw, 

U die vrede bent. 

Met de gebrokenheid van het leven kom ik tot U. 

Met woorden die pijn deden, 

met stilte die oorverdovend is, 

met de scherven van wat mooi en goed was. 

 

Dat het ooit weer anders zal worden -  

ik kan het niet geloven. 

En toch, toch bid ik 

om Uw aanwezigheid,  

om draagkracht, 

om uitzicht. 

 

En toch, toch bid ik  

om herstel, 

om heling,  

om een nieuw begin. 

 

Amen 

 

mailto:ina-bak@hetnet.nl
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Voor de website PG Thomas: 

scan de QR – code! 

 

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328 

Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183  
Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202 


